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1 Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roe- pen, drin-gen om ruim-te die God toe-be -
2 Rust nu mijn ziel. Zoek niet on - rus - tig te vroe-ge vre-de, maar geef je aan

hoort. Smart kent haar klacht, vreug-de haar zin-gen, cha - os vraagt een her-schep-pend woord.
God. Voed-sel is het dat nietver-za-digt,drin-ken te  o-ver, toch kwelt dorst.
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3 Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;

God geve dat je ziet en weet.

4 Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.
tekst John L. Bell

vertaling Andries Govaart
muziek John L. Bell - ‘Silence, my soul’ - SEvaiD
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